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Zonnebeke 2025 



Het is weer bijna zomer… Een periode die gekenmerkt wordt door warm 
weer, ontspanning, geen huiswerk en natuurlijk… het chirokamp! 

Op 21 juli trekken we er weer 10 dagen op uit om te spelen, grenzen te 
verleggen, nieuwe plekken te ontdekken en onvergetelijke momenten te 
beleven.  

Dit jaar zetten we onze tenten op in Zonnebeke, West-Vlaanderen. Een plaats waar de sporen 
van de Eerste Wereldoorlog nog steeds zichtbaar zijn in het landschap. Deze plek ademt 
geschiedenis en wij kijken er enorm naar uit om deze met jullie te verkennen.  

Zoals elk jaar zal ons spannende kampthema zich weer als een rode draad door het kamp weven 
en zal de kookploeg ons weer van fantastisch eten voorzien. Ook onze ochtendradio gaat zoals 
elk jaar weer mee. 

Bereid jullie dus alvast voor op weer een onvergetelijk avontuur en ontdek op de volgende 
pagina’s wat zo’n kamp allemaal inhoudt. 

Wij hebben er alvast enorm veel zin in! 

Groetjes 

De leidingsploeg en VB’s. 

Heb je vragen over het kamp, dan kan je altijd de leiding, groepsleiding of VB’s 

contacteren. 

De groepsleiding: 

- Taaf: 0468 11 26 74 

- Michiel:0485 23 63 40 

- Gijs: 0468 34 78 85 

De VB’s 

- Bert: 0487 88 69 49 

- Ellen: 0472 93 66 59 

 



Op kamp in Ieper: Een reis door de tijd 

Dit jaar trekken we op kamp naar Zonnebeke, naast Ieper, een stad waar de geschiedenis 
op elke straathoek voelbaar is. Ieper is bekend om de herdenkingen van de Eerste 
Wereldoorlog, met indrukwekkende plaatsen zoals de Menenpoort, waar elke avond de Last 
Post gespeeld wordt, en de Dodengang, een bewaard loopgravenstelsel waar soldaten 
vochten in barre omstandigheden. Maar de geschiedenis van Ieper gaat veel verder terug 
dan de oorlog… 

 

 

 

 

In de middeleeuwen was Ieper een bruisend handelscentrum, vooral dankzij de bloeiende 
lakenindustrie. Kooplieden uit heel Europa kwamen hierheen om de beste stoffen te kopen 
en te verkopen. De indrukwekkende Lakenhalle, die nog steeds op de Grote Markt staat, 
was het kloppende hart van deze handel. Maar Ieper was niet alleen een handelsstad – het 
was ook een vestingstad, beschermd door muren, poorten en zelfs een burcht. 

 

 

 

 

 

 

En hier wordt het pas echt spannend... Want recent hebben archeologen in Ieper de resten 
van een oude burcht ontdekt! Eeuwen geleden woonden hier ridders en edellieden die de 
stad verdedigden tegen vijanden. Wat als we door een mysterieuze kracht teruggeflitst 
worden naar die tijd? Een tijd waarin kastelen en ridders de stad domineerden, waar 
handelaren hun waren verkochten op de markt en waar de gevaren van belegeringen altijd 
op de loer lagen. 

 

Tijdens dit kamp beleven we niet alleen het moderne Ieper, maar duiken we ook in de 
middeleeuwse wereld. Trek je harnas aan, bereid je voor op spannende avonturen en wie 
weet… misschien ontdekken we zelf nog een verborgen stukje geschiedenis! 

 



Kruistocht in 
Chirobroek 

 

De vader van Dolf is eindelijk klaar met zijn 
teletijdmachine. Dolf wacht al lange tijd om 
de machine te gebruiken 

om een cool 
riddertoernooi te zien. 

Nu deze af is, kunnen ze hem eindelijk testen. 
Dolf komt echter niet aan bij een 

riddertoernooi, maar in een compleet ander 
koninkrijk. Op zoek naar een manier om terug 
naar huis te komen, ontmoet hij de prinses, 
die meteen zijn hart verovert. Zijn nieuwe 

doel staat vast: hij wil trouwen met de prinses. 
De koning is hier helemaal geen fan van. Na lang smeken komt de 

koning tot een besluit: 
"Vind en versla de trol. Als je erin slaagt 

zijn hoofd terug te brengen, mag je 
trouwen met mijn dochter." Zo vertrekt 

hij op kruistocht in chirobroek. 







Klaar om 10 dagen lang je zotste ideeën tot leven te
brengen? 10 dagen samen spelen, bouwen en

plezier maken? Kom dan zeker mee op kamp. Dat
zijn 10 dagen om nooit te vergeten. Neem zeker je

beste viking outfit mee.
Tot dan!!





RAKKERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste rakkertjes bereid jullie voor op het meest epische kamp ooit! 

We gaan racen als Lightning McQueen koersen als Wout en Mathieu!! 

En vliegen als Harry Potter! 

Vergeet dus zeker je beste koers- en tovenaarsoutfit niet!! 

 

 

 

 

 





Liefste drillerkes(kerels), 
maakt elle borst maar nat 
voor een spetterend goei 
kamp. Neem zeker driller 

en casino kledij mee!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geniepige aspis, wie o wie is de beste saboteur 
van de groep. Bereid jullie maar goed voor op het 
beste kamp ooit. Vergeet geen kabouteroutfit + 
kleren die kapot mogen! 



Kookploeg recept
Hallo lieve leden en leiding!

Wij zijn de super enthousiaste kookploeg,
die voor jullie 10 dagen lang lekker eten 

gaat maken. Wij hebben nog ingrediënten 
nodig om er een super kamp van de maken. Kunnen jullie

ons helpen?   



Hoe ziet zo een kampdag eruit? 

 

08.05: De leiding komt uit de tent gekropen, helemaal klaar om de zotste spelen te doen.  

08.15: Dansend op de muziek van de ochtendradio komen ook de leden uit hun tent.  

08.45: Om al die slaperige hoofdjes wakker te schudden is er natuurlijk het ochtendturnen.  

09.00: Nu eerst ontbijten zodat we vol energie zitten voor de rest van de dag.  

10.15: “Eindelijk spelen” denkt iedereen (Na de afwas natuurlijk). 

12.20: Tijd om die lege maagjes weer helemaal te vullen. 

13.45: Eventjes het eten laten zakken en een brief schrijven over hoe leuk de leiding is. 

14.45: Nu al die brieven verstuurd zijn kunnen we weer alles geven in de spelletjes.  

17.00: Iedereen krijgt een heerlijk tussendoortje. 

17.30: Iedereen heeft weer een brok energie dus knallen we er tegenaan.  

19.00: Hier en daar horen we toch maagjes grommen dus gaan we nog eens eten.  

20.30: Daar heb je het muziekje, benieuwd wat er vandaag gebeurt in het kampthema.  

20.45: Na een leuke dag laten we de vlag dalen tijdens de laatste formatie.  

21.00: De sloebers hun oogjes vallen toch al toe en kruipen in hun bedje.  

21.30: Ook de bengels gaan slapen na ze nog eventjes hebben gespeeld.  

22.00: De rakkers gaan in hun slaapzak liggen, de leiding hoopt dat ze nu wel direct stil zijn.  

22.30: De toppers gaan ook rustig slapen. 

23.00: De kerels gaan ook in hun tent liggen. 

23.30: Nu liggen ook de aspi’s in hun slaapzak. 

00.00: Na de laatste toon van de taptoe is het stil op het terrein. 



Praktische info  
Beste ouders en leden, in deze paragraaf vinden jullie extra informatie over het 

kamp.  

  

INSCHRIJVEN  

Inschrijven doe je via de QR code te scannen of via de link in jullie mailbox! Heel de maand 

juni zullen er aan de poort mensen staan die jullie kunnen helpen. Hierna zal er ook €150 

gestort moeten worden naar het rekeningnummer BE72 7895 1206 2816.  

  

Ook moet er een nieuwe medische fiche ingevuld 

worden. Deze kan u elke zondag vanaf nu afgeven aan de 

VB’s. Wij mogen op kamp enkel medicatie geven die op 

de medische fiche vermeld staat én door de ouders werd 

meegegeven. Als je kind geneesmiddelen moet innemen 

tijdens het kamp, gelieve deze dan bij het binnenbrengen 

van de valiezen af te geven. Voeg er een briefje aan toe 

met: naam van het kind, naam van het geneesmiddel, de 

reden van inname en de gebruiksaanwijzingen.  

  

Inschrijven en medische fiche afgeven, moet gebeuren voor 1 juli. Ook dit jaar komt er veel 

extra administratief werk aan te pas, waardoor we geen inschrijvingen meer kunnen 

toestaan na 10 juli. Bent u te laat met inschrijven dan komt er een administratieve kost bij 

van €15.  

  

POST  

Al de brieven en kaartjes voor uw zoon mogen naar het volgende adres worden gestuurd: 

Naam zoon  

Afdeling  

Chiro Sint-Jozef Jongens  

Oude Kortrijkstraat 96  

8980 Zonnebeke  

België  

  

Uw zoon kan een kaartje schrijven naar het thuisfront. Hij kan bij ons eventueel 

kaartjes en postzegels kopen. € 0,50 : kaartje+envelop  

€ 1 : postzegel  

€ 1,50 : kaartje+postzegel+envelop  

  

TIP: Voor de jongste leden kan u best op voorhand de adressen al op de envelop schrijven.  

Zo bent u zeker dat u uw kaartje goed ontvangt.  



Belangrijke Data  
We vragen om de aangegeven uren na te leven, en de planning goed te volgen.  

 

• 18 Juli:  
Op deze dag moet u de bagage van uw zoon inleveren. Gaat dit moeilijk door bv een vakantie 

vragen we u om zoveel mogelijk gerief toch al binnen te brengen (denk veldbedjes/slaapzak/etc) 

en verder contact op te nemen met onze VB’s die mee naar een oplossing zoeken.   

We vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van reistassen en geen harde reiskoffers. 

We raden het ook af om slaapzakken aan tassen te binden.  

De bagage moet tussen 18.00 uur en 19.00 uur binnengebracht worden.  

  

• 21 Juli:  
Vertrekdag! We vragen om 09.15 uur aan de kerk van Sint-Jozef te zijn, zodat we zeker op 

tijd aan de viering kunnen beginnen. We gaan met de trein op kamp, dus we stappen meteen 

na de viering en het optreden van de muziekkapel op de tram. 

Vergeet zeker niet genoeg drinken in een grote drinkenbus van minstens 1L + bokes voor ’s 

middags en een koek of fruitje als 4uur!  

  

Neem ook zeker je Kids-ID of ID mee!!  

De leiding zal deze veilig voor uw zoon bewaren.  

  

• 31 Juli:  
We verwachten tussen 16u00 uur en 17u00 uur terug op het chiroterrein te zijn.  

De bagage kan opgehaald worden tussen 18u00 uur en 19u00 uur.  

  

Contact  
  

Voor de leden is het gebruik van hun GSM verboden, maar als ze toch iets horen van het 

thuisfront door een brief zijn ze door het dolle heen. Stuur dus zeker wat brieven!! Ook 

de leiding krijgt nog graag een brief    

  

Voor noodgevallen:  

De leiding is 10 dagen lang druk bezig met spelletjes spelen en voorbereiden dus die zullen niet 

zo gemakkelijk te bereiken zijn.  

  

Onze VB’s zullen wel altijd paraat staan en zijn te bereiken via het nummer:  

04 72 93 66 59   (Ellen) 

04 68 34 78 85   (Bert) 



Opbouw en afbraak   

Bij de opbouw en afbraak van het kamp komt er altijd zeer 
veel werk  kijken. Alle hulp is dus meer dan welkom!!!   

· Waar en wanneer?   

De opbouw:   

19/7: We verzamelen om 7u15 op de chiro zodat we dan 
gezamenlijk kunnen vertrekken om 7u30 

De afbraak:   

31/7: We verzamelen om 7u15 op de parking van de Aveve (Winkelstap 
Merksem) zodat we om 7u30 kunnen vertrekken 

Bij vragen of regelen van praktische zaken over de 
opbouw/afbraak kunt  u altijd een mailtje sturen naar: 
jeroen.v@sintjozefjongens.be  

Vul zeker de google forms in via deze QR-codes als je 
wilt komen  helpen!   
 

 

                                 OPBOUW                                                                            AFBRAAK 







 

 

 



Wist je dat? 
 

●​ Zonnebeke ongeveer 12 000 inwoners heeft? 
●​ Zonnebeke uit 5 deelgemeenten bestaat: Zonnebeke, Passendale, 

Geluveld, Beselare en Zandvoorde. 
●​ Beselare bekendstaat als het heksendorp? Om de drie jaar is er 

daar de Heksenstoet, een grote parade rond oude heksenverhalen. 
●​ In Zonnebeke het op één na oudste domeinbos van heel België ligt 

(polygoonbos)? 
●​ In Zonnebeke de Slag om Passendale tijdens de Eerste Wereldoorlog plaatsvond? 
●​ De Tyne Cot Cemetery in Passendale de grootste Britse militaire begraafplaats 

ter wereld is? Er liggen meer dan 11.900 soldaten begraven. 
●​ Boeren in Zonnebeke en omgeving vandaag nog bommen en munitie uit WO I op 

hun velden naar boven ploegen? Ze noemen dat de Iron Harvest (de IJzeren 
Oogst). 

 
Humor 

 



Helpen jullie ons kamp nog beter te maken? 

 

Beste ouders en sympathisanten 

We vertrekken binnenkort weer op ons epische Chiro kamp en zoals elk jaar 

doen we er alles aan om onze leden naar huis te sturen met onvergetelijke 

herinneringen. Maar zo’n kamp organiseren vraagt natuurlijk ook heel wat 

praktische hulp. 

Daarom doen we deze warme oproep aan iedereen die ons graag een handje 

zou willen helpen! Jullie zouden ons op verschillende manieren kunnen steunen: 

• Eten en drinken: Heb je connecties bij een bakker, slager, winkel, … Of 

zou je zelf iets willen schenken? Elk kleine beetje is welkom!  

 

• Financiële steun: Elk centje helpt! Met jullie bijdrage zouden we 

bijvoorbeeld extra spelmateriaal kunnen kopen om zo een nog leuker 

kamp te maken!  

 

• Vervoer: Ken je iemand die iets kan regelen in verband met een Camion 

of koelwagen? Of heb je nog een extra busje waar veel in kan? 

 

• Materiaal: Hebben jullie nog leuk spelmateriaal thuis liggen dat niet meer 

gebruikt wordt? Of nog extra kampeermateriaal? 

 

• Opbouw en afbraak: Helpen jullie graag met opbouwen en afbreken? 

Dan kunnen jullie je inschrijven bij het blaadje “opbouw en afbraak” 

Heb je interesse om ons te helpen? Stuur ons gerust een berichtje of spreek 

iemand van de leidingssploeg aan voor of na een Chiro zondag. Alles mag, niets 

moet. 

- De groepsleiding:  04 68 11 26 74 (Taaf) 

                           04 85 23 63 40 (Michiel) 

                           04 68 34 78 85 (Gijs) 

 

- De VB’s:              04 72 93 66 59 (Ellen) 

                           04 68 34 78 85 (Bert) 

Alvast bedankt voor jullie onmisbare steun! 


